Even wat anders

Kattencafés staan (zoals de naam al verklapt)
volledig in het teken van katten. Ideaal voor
liefhebbers die zelf geen kat hebben en op deze
manier toch in het gezelschap van de dieren wat
kunnen drinken in een café. Tijdens zo'n bezoek
kun je de dieren - als ze er zin in hebben - aaien
en met ze spelen.

Het concept van kattencafés is ontstaan in Azié.

In 1998 opende in Taiwan het eerste kattencafé,
dat veel werd bezocht door de lokale inwoners en
Japanse toeristen. Een van de die toeristen nam
het idee mee naar huis. In 2004 werd in Japan
het eerste kattencafé geopend en toen begon de
groei: in 2017 stond de teller in Japan op meer
dan 150 kattencafés.

In 2012 waaide het concept over naar Europa;
in Wenen werd het eerste Europese kattencafé
geopend. Al snel volgden in 2013 cafés in
Boedapest, Miinchen, Berlijn en Madrid.

Inmiddels zijn er achttien kattencafés te vinden in

Nederland.

Voor de dieren zelf kunnen de cafés overigens
minder rustgevend zijn. Daarom hanteren
kattencafés naar eigen zeggen belangrijke regels
voor de katten. In de meeste cafés is bijvoorbeeld
een speciale mensvrije ruimte opgenomen, waar

de katten de ruimte hebben om zich terug te
trekken van al die aaiende handen. In sommige

cafés kun je enkel terecht met een reservering, op
deze manier wordt het voor de katten niet te druk.
Alles gebeurt onder de voorwaarden van de kat.

Sommige kattencafés werken samen met
stichtingen die zich inzetten voor het welzijn van
met name zwerfkatten. De katten in de cafés
komen vaak uit het asiel.

- Digibeet in Alkmaar

- The Coffee cat in Almere

- Kopjes in Amsterdam

- Sam & Moos in Assen

- Familie Snorhaar in Breda

- Brokken & zo XXL in Gouda

- Op z'n kop in Groningen

- Mispoes in ‘s-Hertogenbosch
- KatDeau in Hengelo

- Theesalon in Hilversum

- Jippies in Haarlem

- PoesPas in Leeuwarden

- Sophie in Leiden

- Pluk Cats & Coffee in Maastricht
- Balthazar in Nijmegen

- Kitty Cat Café in Rotterdam

- Bie Moes in Sittard

- Skatjes Zwolle
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